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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
Lukas 17:26:30 Genesis 6 en 7. Mattheüs 24:38-39. Lukas 21:25.
De Heere Jezus heeft geprofeteerd over de tijd, de omstandigheden waarin wij zouden leven als Hij terugkomt. De tijd van Noah, de tijd en omstandigheden van voor de vloed. 
Gods woord.
De Bijbel is Gods woord, een gids naar het eeuwige leven. Het is de waarheid van God, en we mogen er geen afbreuk aan doen of er iets aan toevoegen, het is letterlijk een lamp aan onze voeten in een donkere wereld. Het is geschreven om ons te helpen begrijpen wie God is, wat het betekent wat om een christen te zijn. Als hij zich heeft bekeerd van deze wereld en vergeving heeft gekregen voor zijn/haar zonden. Het vertelt ons wat Zijn karakter is en wat Hij van ons verlangt om het eeuwige leven binnen te gaan. En wat Hij voor ons kan en zal doen als we voor Zijn zoon kiezen. Hij is de banier, de schuilplaats waar we veilig zijn maar ook onze kracht vandaan krijgen. Hij is letterlijk onze wapenuitrusting. We moeten daarin zelf ook actief zijn en zijn woord tot ons nemen, het brood des levens, het oude eruit en het licht binnenlaten, want het licht leeft in u. We zijn kinderen van het licht geworden en gehoorzaam aan Zijn wil. Dit licht schijnt in de duisternis, ook hiervoor heeft de vijand veel respect, het wordt gezien in de duisternis zoals geschreven staat. De Heere Jezus heeft ons aangenomen omdat we ons verootmoedigd hebben want dat is bekering ook. Want zegt de Heere Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. God maakt na de tijd die voor ons ligt een nieuwe aarde en tot die tijd leven we voor de Heere Jezus en dienen we Hem, de eigenaar van onze ziel. Gods woord is een ook een zwaard, het snijdt door je ziel soms, dat is om ons te sterken en te helen. De vijand heeft er veel respect voor en kent het woord van God goed. Daarom is dit zwaard belangrijk in de geestelijke strijd. Houdt stand, wees sterk in uw geloof en doe Gods woord.
De eindtijd
Dit artikel gaat over de tijd waarin we nu verzeilt zijn geraakt. En hoe daar mee om moeten gaan. De glorie van alles wat u hier leest gaat naar God, Hij is die me inspireert en leidt op mijn pad door zijn Geest. Telkens weer een stukje van de puzzel van wat Hij gaat doen in deze wereld. God wordt onderschat, Zijn macht en Zijn liefde die soms misbruik wordt door verkeerd gebruik van de genade en dat Hij niet de eer krijgt voor wat Hij heeft geschapen. Dit en het feit dat Hij niet de God zou zijn uit het Oude Testament, maar verandert zou Zijn. Hij zal echter overeenkomstig Zijn wil de aarde zal oordelen op de manier zoals Hij dit eerder heeft gedaan. Ons wordt verteld dat we het woord van God niet letterlijk hoeven te nemen het past misschien niet in deze tijd, het geeft de verwijdering aan die er is ontstaan. Dit is een reden waarom Hij dit weer laat gebeuren. Hij laat niet met zich spotten, maar is ook een vriend als we ons aan zijn geboden houden. Een ervan is de liefde en een Geest in God. De Heere Jezus wil geen verdeeldheid in Zijn kerk. Hij wil een eenheid waarvan Hij het hoofd is en die leeft zoals staat geschreven. Vele leden een lichaam voor de Glorie van God. En als Hij het hoofd is dan is ook de Heilige Geest werkzaam in die gemeente. 
We eren God niet als we de gebeurtenissen op aarde toeschrijven aan menselijk handelen of het gebrek daaraan. Hij is niet verandert, de mensheid is dat wel, deze is steeds verder afgeraakt van Hem. Het is nog nooit zo erg geweest als in deze tijd. Een begin van de macht van God kunnen we zien in de natuurverschijnselen die nu over de aarde gaan. Het is nog maar het begin. Je ziet ook dat als mensen bidden voor het behoud van hun huis tijdens het inferno in Californië bijvoorbeeld dat deze huizen zijn blijven staan, een voorbeeld van Gods genade, als we bidden voor bescherming en hulp, zijn beloften zijn waarheid. De eindtijd kenmerkt zich ook door de prediking van een valse Jezus. U kunt hier zelf inzicht in krijgen als u hele Bijbel leest. Ook zal er een valse Messias opstaan in Israël. Vals in de zin dat het niet de Heere Jezus is. Een verschil met de Christelijke Messias en de andere, is dat de Heere Jezus u kan redden en dat Hij uiteindelijk op een wolk terug zal komen zoals Hij ook gegaan is en geschreven staat, op Gods eigen tijd. U kunt hier meer over lezen in het artikel over de komende antichristelijke wereldorde en in de Bijbel. 
Bij de verschijning van de Heer Jezus op de wolken als Hij is heengegaan. Mattheüs 24:30 30 En dan zal er in de hemel een teken (de banier) van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen alle stammen der aarde treuren, en zij zullen de Zoon des mensen zien, wanneer Hij op de wolken des hemels komt met grote kracht en heerlijkheid. Mensen zullen treuren om het feit dat ze geen keuze hebben gemaakt voor onze Heer Jezus. Zie ook het artikel over de tweede Exodus.
In de oudheid, vlak voor de zondvloed, werd de mens een schuilplaats in de ark geboden om aan de oordelen van God te ontkomen. Noach profeteerde 120 jaar over de komst van de oordelen, en niemand geloofde hem of wilde hem geloven. Het was een vreselijke tijd in Gods ogen. God had spijt dat Hij de mens had geschapen zo slecht was het. Genesis 6. Uiteindelijk mochten er acht mensen in de ark. Alleen Noah was rechtvaardig in de ogen van God. De andere zeven (zijn gezin) werden toegelaten uit genade. De zondvloed kwam, (Genesis 7) en daarna werd de wereld herbouwd en weer bevolkt. De tijd van Noah was de tijd van de gevallen engelen, de nephilim en de reuzen. En de gemeenschap van engelen met vrouwen waardoor reuzen werden geboren en andere mutaties die optraden. Allemaal tegen de wil van onze Vader en de keuze die gemaakt is door Adam en Eva. En de rebellie van de engelen Gods die moesten waken over de schepping en veel kennis handden die de mensheid niet mocht weten. Achteraf kun je goed bekijken waarom dit zo is. Hierdoor is de zonde het paradijs binnengebracht. Inmiddels is het weer zover en nu hebben wij de Heere Jezus als ark en hebben vele mensen meer dan in die tijd de gelegenheid binnengelaten te worden in het Koninkrijk der Hemelen. 
In onze tijd is het niet anders dan in die tijd, de tijd van voor de vloed er is sprake van veel zonde, Zoals bijvoorbeeld genetische manipulatie, transhumanisme of mensachtigen, gender verwarringen en allerlei afwijking van de leer van Christus. Er zijn plannen om onze hersenen te linken aan een chip om op die manier mensen te controleren, met behulp van AI zal dit zeker lukken. Overigens is een chip in je hoofd of elders een zonde tegen het lichaam en onomkeerbaar. Er wordt al openlijk over gesproken.
Er zijn gelijkenissen te zien in onze tijd en de tijd van Sodom en Gomorra met betrekking tot seksualiteit bijvoorbeeld, de dagen van Lot. Voor de wederkomst zal het er weer net zo aan toe gaan als in die dagen op aarde. Lukas 17:30. Als je om he heen kijkt dan zie je het voor je ogen gebeuren. Wij kunnen van Lot leren dat we niet achterom moeten kijken naar ons leven als God ons roept en wij voor Jezus kiezen. We laten onze oude gewoonten gaan en worden vernieuwd door Zijn Geest. We kunnen niet leven op de oude manier. Als we achteromkijken zoals Lot deed dan overkomt ons hetzelfde, we verliezen alles, ook onze ziel. Volgen wij Christus dan zullen we leven en is het verlies winst. Lukas 17:33. In deze dagen is het niet anders dan in die tijd Door alle gebeurtenissen die zich nu aan het voltrekken zijn en nog gaan gebeuren kunnen wij niet ons oude leven behouden, doen zoals we gewend waren.
Velen denken dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat. Dit is geen nauwkeurige weergave van wat er in de Bijbel zelf staat over de boeken die er niet (meer) in staan, boeken die we niet in de Bijbel vinden worden op diverse plaatsen als zodanig genoemd. De apostel Paulus spreekt ook over de boeken sommige worden genoemd in het oude testament. Ze zijn van groot belang voor ons om bijvoorbeeld de eindtijd beter te begrijpen bijvoorbeeld het boek van Henoch. Dit boek is een belangrijk boek omdat het beschrijft wat er gebeurde in de tijd voor de zondvloed en de reden voor de zondvloed. Het geeft een beeld van die tijd en wat ons te wachten staat. Er wordt ook melding gemaakt van de echte kalender, een kalender die verschilt van de Babylonische kalender die tegenwoordig wordt gebruikt. Hebreeën 11:5, Genesis 5_18-24, Lucas 3:37.
De boeken zijn niet inbegrepen.
Hieronder vind je twee voorbeelden van Bijbelboeken die niet in de Bijbel zijn opgenomen, maar niet in de Bijbel zelf zijn opgenomen. Het feit dat deze boeken niet door samenstellers van de Bijbel zijn opgetekend, zegt niets over of ze legitiem zijn of over het gezag over deze boeken. Gelukkig zijn ze bewaard gebleven, en kunnen we dus zelf onderzoeken hoe de tijd voor de zondvloed eruitzag en wat we terug kunnen verwachten.
Jasher
Het boek Jasher is alleen te downloaden in het Engels. Het wordt genoemd in de bijbel in Jozua 10:13. En in 2 Samuël 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechten genoemd. Het boek van Jasher werd zelfs door Columbus gelezen en gebruikt in zijn voorbereidingen voordat hij naar Amerika vertrok. Want in dit boek, Jasher, wordt melding gemaakt van de verdreven of verloren stammen van Israël. En zo komt de waarheid steeds meer aan het licht en begrijpen we steeds meer van Gods heilsplan en de profetieën over het ware Israël, heel het huis van Israël, in deze tijd, bijvoorbeeld in de boeken Jeremia en Jesaja. Veel Bijbelteksten worden op deze manier duidelijker en zijn daardoor een wake-up call.
In het Bijbelboek 1 Petrus wordt ook melding gemaakt van de diaspora of verstrooiing. 1 Petrus 1:1:2. God weet waar de nakomelingen wonen en zendt de apostelen om hun het evangelie te verkondigen. En niet alleen voor de stammen, maar voor iedereen. Want God wil dat iedereen gered wordt.
. In Jesaja 55 doet de Heer een oproep aan iedereen die wil luisteren. Jesaja 55:6. Zoek de Heer terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Het boek van Giganten.
Er is een boek in omloop, Het Boek van Giganten, waarin ook wordt uitgelegd wat de tijd van Noach inhield. De Nephilim, de reuzen en de zeemeerminnen bijvoorbeeld. en al deze wezens komen terug in onze tijd als eindtijdoordelen. 
Het boek der Jubeljaren
In dit boek kun je veel lezen over de feestdagen van de Heer. Deze feestdagen worden ook in de hemel gevierd, Voor mij persoonlijk is het fijn om te weten zodat ik mijn relatie met God de Vader kan verdiepen. We hoeven deze feestdagen niet letterlijk te vieren, maar in de geest. Het echte feest der feesten komt als we eenmaal bij de Heer Jezus zijn aangekomen. "Deze dingen zijn een schaduw van de dingen die komen gaan, volgens het lichaam van Christus." 2 Kolossenzen 2:16-23 legt de feesten uit en hoe een christen ermee om moet gaan.
De Heer Jezus heeft veel meer gedaan dan er in onze Bijbel staat, te veel om op te schrijven. Je leest het in Johannes. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25
13 januari 2025.
 Een korte update over de tijd en verwachte evenementen.
De nephilim zullen spoedig verschijnen, net als de gevallen engelen. God heeft het me laten zien. Deze wezens zijn krachtige wezens, ze zijn al aanwezig in de geest.
 Daarom dit artikel en de waarschuwingen. Ze zijn nooit weggeweest alleen niet waarneembaar door de genade van God. De genade gaat verdwijnen, God haalt zijn hand van bescherming weg. Een gedeelte van de wezens zijn beschreven in de Griekse mythologie. Ze zijn al eerder waargenomen. Wezens in de zee zoals meerminnen komen tevoorschijn. En de door God geschapen Leviathan in de zee. Job 41:24. Dit door God geschapen zeemonster en anderen komen terug. Als in de dagen van oud. Het is niet te verslaan door mensen alleen God zelf kan dit doen en zal het doen zoals staat geschreven in Jesaja 27:1. Ook in het boek van Henoch staat er iets over geschreven. Deze wezens en vele andere zijn dan wel uit het straatbeeld verdwenen maar ze zijn nooit echt verdwenen. Bewijzen van het bestaan van reuzen zijn overal op de wereld gevonden maar verzwegen.
Toeval zag ik daarna een video over AI en de nieuwste telefoons. Ai is demonisch zoals ik al eens eerder heb geschreven. Het zijn duistere machten die hierachter steken. En de reclames met aliens zijn al veelvuldig te zien om ons "voor te bereiden". “Drones” verschijnen boven Amerikaanse steden, het is een kwestie van tijd voordat we ze gaan zien. Blijf ervan weg, het is pure duisternis. (Lees het artikel over de gevallen engelen in Openbaring 12.) Het is technologie van de gevallenen via AI hebben ze al invloed. Laat je er niet mee in.
Mensen veranderen, het geweld op straat en andere plaatsen neemt toe. Dit komt door de bezetenheid van sommige mensen, die niet meer onder controle gehouden kan worden.
Net als in de dagen van Noah. Wees voorzichtig en luister naar de Heilige Geest. De scheiding tussen de werelden is aan het verdwijnen. (zie het artikel over de gevallen engelen.) Alleen als je in de bescherming van de Heer Jezus blijft, ben je veilig. Werk dan ook aan je relatie met Hem. 
Doe zijn geboden. Hij alleen kan je beschermen, vertrouw niet op je eigen oordeel. Betrek Hem bij alles wat je doet en je relatie zal groeien. Verheug je in God altijd en Hij geeft je rust.
Bescherm jezelf en je familie elke dag door het bloed van Jezus te vragen voor bescherming. Jezus leeft en Zijn bloed heeft nog steeds dezelfde kracht als op Golgotha. 
Luister naar de Heilige Geest als je bijvoorbeeld deur uitgaat., vraag altijd om bescherming voor je huis, je auto, etc., de reis zelf en je thuiskomst. Als je onderweg bent en je krijgt het gevoel ergens niet heen te gaan of binnen te gaan en juist om te keren, doe dit dan, luister hiernaar. Het is de Heilige Geest die je leidt. Het is voor je eigen veiligheid.
Blijf bidden en wees gehoorzaam, dank Hem en prijs Hem. Aanbid Hem in waarheid en in de Geest. Joh. 4:24.
En verheug u in de Geest, en kijk altijd omhoog en zoek de dingen die daar zijn. De aangelegenheden van het Koninkrijk der hemelen. 
Organiseer gebedsgroepen om elkaar te versterken met Gods woord en gebed. Bestudeer de vier evangeliën om de Heer Jezus beter te leren kennen en wat Hij van ons vraagt. Leven met Christus wordt in veel boeken van de Bijbel beschreven, Romeinen 8 is heel duidelijk over leven in de Geest. Onthoud ook dat je eigen relatie het belangrijkste is en dat je die alleen opbouwt door rechtstreeks met Hem te communiceren, door gebed en door Zijn woord te lezen en te doen.
De wereld volgt gestaag de normen en waarden van satan die steeds meer ruimte krijgt en de controle wil. In de Bijbel staat geschreven dat de gehele wereld hem zal navolgen en dat heeft niet alleen betrekking op het merkteken. 
Nu, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk omhoog en hef uw hoofd op, want de verlossing is nabij. Lukas 21:28. En blijf in Gods liefde. Judas 1:21.
Ik wens u veel zegen en bid tot de vader in de naam van Jezus Christus voor meer duidelijkheid en openbaring van de Schrift.
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